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De telefoon rinkelt in het midden van de nacht...

Jan zegt tegen zĳn vrouw Marie:

“Als het voor mĳ is, zeg dan dat ik er niet ben”

Marie neemt op en zegt: “Hĳ is thuis”.

Ze legt de hoorn neer en Jan repliceert:
“Wat doe je nu?”

Marie antwoordt: “Het was voor mĳ!!!”
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